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In den jare 1637, toen de tulpenhandel in Holland op het hoogste was, kocht een Amsterdamsch 
koopman een bol voor vijfhonderd gulden. Pas had hij het kleine voorwerp in zijn bezit of er werd een 
matroos aangediend, die met een boodschap van den schipper van een der schepen, die voor het 
kantoor van onzen handelsman voer, belast was. Janmaat kwam binnen, en terwijl de koopman zich 
aan zijn kantoor begaf om den brief te beantwoorden, gaf hij aan de meid last om den matroos een 
haring te geven en er een kan bier bij te tappen. Onze vriend zette zich op zijn gemak neder en begon 
zijn maaltijd, zich verheugende, dat men zelf zoo vriendelijk geweest was, hem een uije bij den haring 
te geven. Wel voldaan verliet hij het huis van den koopman; maar men verbeelde zich de spijt van 
dezen, toen hij later naar zijn kostbare tulpenbol zoekende, niets dan eenige schillen vond. Janmaat 
had de bol voor zich op tafel gevonden, en of schoon hij de uije niet zeer krachtig van smaak achtte, 
toch geen oneer aan het vriendelijk onthaal willende doen, had hij ze maar verorberd, en daardoor 
den patroon meer gekost, als dat deze den Prins van Oranje ter maaltijd had. 


